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TEN GELEIDE

De Zang- en Oratoriumvereniging CANTARELLA is in 1958 ontstaan uit een fusie van drie Delftse
koren, met het doel grote oratoriumwerken uit te kunnen voeren. In maart 1859 kwam deze wens tot
vervulling met de eerste uitvoering door CANTARELLA van de Matthdus Passion van J.S. Bach.
Gedurende een lange reeks van jaren heeft CANTARELLA de Matthéius Passion ten gehore gebracht
voor het Delftse publiek, en de Johannes Passion éénmaal. De eerstkomende uitvoering van de
Matihius Passion zal plaatsvinden op 26 maart 1998, in samenwerking met de “Kingston Choral
Society” uit Kingston-upon-Thames, een zusterstad van Delft, waarmee CANTARELLA reeds eerder
heeft geconcerteerd.

Naast passiemuziek heeftl CANTARELLA veel andersoortige muziek uitgevoerd, aanvankelijk
overwegend gewijde muziek van de grote klassieken maar de laatste jaren ook werken van modeme
componisten. Recente voorbeelden van dit gevarieerde repertoire zijn de uitvoeringen van het complete
drielulk "Trionfi" van Carl Orff in oktober 1993 (een Nederiandse premiére) en van het "Stabat Mater”
van Scarlatti zowel als van Pergolesi in maart 1994.

Het programma van het concert van deze avond bestaat geheel uit werken van componisten van de 20e
eeuw, deels hedendaagse. Het is een overwegend Engels concert: drie van de vier vocale werken zijn
van Engelse componisten: Crosse, Lambert en Rawsthome. Het vierde werk is een toonzetting door de
Nederlandse componist Kees van Baaren van "The hollow men" van de dichter 7.S. Eliot. Als
intermezzo worden drie planostukken van George Gershwin ten gehore gebracht. Elders in dit
programmaboekje kunt u meer lezen over de uit te voeren werken.

Het programma opent met de uitvoering van "The God In the Cave” van Alan Rawsthome. Dit is een
Nederlandse premiére. De opnamen die ervan worden gemaakt zijn de eersten van dit werk ter wereld.
"The Rawsthome Trust" uit Engeland stelt dit zeer op prijs.

Het programma is vasigesteld naar een voorstel van Maarten Surtel, voormalig dirigent van
CANTARELLA. Het Bestuur Is verheugd dat Stephen Kavelaar op zeer korte termijn bereid is gevonden
de uitvoering van deze onconventionele werken te leiden.

Dit concert Is mede mogelijk gemaakt door financidle bijdragen van de gemeente Delft, de Stichting
Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties, The Rawsthome Trust en de firma Van Buylene.
Bestuur en leden van CANTARELLA wensen u veel luisterplezier bij dit enerverende en uvitdagende
concert.

J.A. Battjes
Voorzitter ZOV CANTARELLA
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Wilma Franchimont

De sopraan Wilma Franchimont studeerde zang aan het Rotterdams Conservatorium bi] Wendela
Bronsgeest. Zij volgde masterciasses bij Meinard Kraak, Udo Rheinemann, Tan Crone, Susann Orman,
Philip Huttenlocher en Henk Guittar. ZIj is een van de vaste zangeressen bi] Gaudeamus, een stichting
Twintigste Eeuwse muziek. In 1990 zong zij scenes uit Lulu van A. Berg in het Nederlands Danstheater.
In 1891 zong zi] The female chorus ult de Rape of Lucretia van B. Britten en in 1994 zong zj Barones
Freimann ult Der Wildsch(tz van Albert Lortzing. Daamaast treedt zi] op als solist bij concerten en
koorultvoeringen en Is zij lid van het Cavallinl Kiarinet Kwartet.

Richard Meijer

De bariton Richard Meljer volgde vanaf 19889 zijn zangstudie bij Ton Thissen en Rachel Ann Morgan aan
het conservatorium te Maastrich. in 1893 behaaide hij zijn diploma Docerend Musicus en het
Operadiploma. Momenteel heeft hij les van Harry Peeters. Als koorlid heeft hij aan diverse produkties
van het LSO en Opera Zuid meegewerkt. Bij het Maastrichise gezelschap Opera Comique vertofkte hij
In 1990 de rol van Major General in The Pirates of Penzance en in 1992 de rol van Poeh Bah in The
Mikado, beide van Glibert en Sullivan. In 1984 zong hij de rol van Don Pedro de Hinoyosa in de

La Pericole van Offenbach. Blj een gezeischap in Gemert heeft hij een compliatie van diverse musicals
verzorgd. In 1893 vertolkte hij bij de Baronie Operette Breda Oosterhout de rol van Heer Fluth in de
komische opera Die lustigen Welber von Windsor van Otto Nicolal en in 1984 vertolkte hij de rol van
Graaf Eberbach In de operette Der Wildschiitz van Albert Lostzing. Vervolgens heeft hij in 1994 een
tiental kinderprodukties opgevoerd door heel Nederland met de groep Pleisters, Verder verieent hij zijn
medewerking als sofist bij koor- en concertultvoeringen. Momenteel maakt hij deel ult van het
Stadttheater Koor in Aken.

Hans Eijsackers

Hans Eijsackers werd in 1967 geboren in Den Haag. Op achtjarige leeftiid begon hij met planospelen. Hij
studeerde in Den Haag bij Gérard van Blerk en sloot In 1992 met onderscheiding de studie Uitvoerend
Musicus af aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar Jan Wijn zijn leraar was. Zijn
interesse gaat ook ult naar hedendaagse muziek. Hij speelde onder meer met Slagwerkgroep Den Haag
en het Nieuw Ensemble. Verder maakt hij deel ult van Ensemble Novecento, waarmee hij in maart een
toernee naar Sint Petersburg maakte,

In 1981 was hi] winnaar van het Europees Pianoconcours in Luxemburg, waar hij in de finale het 2e
pianoconcert van Rachmaninow vertolkte. In 1993 én in 1994 werd hem de Zilveren Vriendenkrans van
het Concertgebouw toegekend. Eind 1994 werd hij in de gelegenheld gesteld enige tijd te studeren aan
de Mozart Academy in Krakdw, als gevolg waarvan hij Is uitgenodigd voor een toemes naar Zuid-Oost
Azi& en New York.

Randstedelijk Begeleidings Orkest

Op inltiatief van de korenbonden is in november 1984 de Stichting Koorbegeleidingen Randstad
opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat de bij de landelijke korenorganisaties
aangesloten koren kunnen beschikken over een begeleldingsorkest. De stichting wordt hiertoe onder
andere In staat gesteld door subsidies van de provincle Zuid-Holland en het ministerie van OCW. Het
Randstedelijk Begeleidings Orkest is gespecialiseerd in het begeleiden van koren en solisten, zowel
amateur- als beroepsgezelschappen. De grootte van het RBO varieert (athankelijk van het te begeleiden
repertoire) van enkels musici tot groot orkest. Het repertoire is zeer uitgebreid: oratoria, cantates, opera,
operette en ook het populaire genre.

Stephen Kavelaar

Stephen Kavelaar Is op 12 april 1855 te Den Haag geboren. Na zijn middetbare schoolopleiding heeft hij
de opleiding aan de Pedagogische Academie te Rotterdam gevoigd. Van 1974 tot en met 1980 heeft hij
aan het Rotterdams Conservatorium gestudeerd, aanvankelijk het hoofdvak Schoolmuziek, later
gevolgd door Koordirectie. Zijn leraar was wijlen Jan Eelkema. Voorts heeft hij zangles gevolgd bij Jan



Helje (docent Zang aan het Rotterdams Conservatorium) en bij Marianne Dieleman, docente aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Vanaf het begin van zljn muziekstudie is Stephen Kavelaar als dirigent werkzaam. In deze periode heeft
hij lelding geven aan het Rijswijkse koor ‘Con Amore'. Stephen Kavelaar is verder artistiek leider/dirigent
van Kamerkoor Rotterdam, betrokken bi) COV Excelsior te Rijswilk en cantor-organist in Den Haag.
Naast de gebruikelijke programmeringen heeft Stephen Kavelaar nlet geschroomd het minder gangbare
repertoire van bekende en onbekende componisten op te nemen (Britten, Andriessen, Barbe). Hij vindt
dat In iedere perlode muziek Is gemaakt die een unieke gevoelswaarde heefl. Muziek Is in staat emoties
uit te drukken die niet altild onder woorden gebracht kunnen worden. Daarom Is muziek (klassiek, jazz,
pop, volksmuziek) onmisbaar in het leven, omdat het uiting kan geven aan hetgeen in ons leeft.
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The Rio Grande
(Constant Lambert 1928, tekst Sacheverell Sitwell)

By the Rio Grande they dance no sarabande

On level banks [ike lawns above the glassy folling tide

Nor sing they forlom madrigals

Whose sad note stirs the sleeping gales

Till they wake among the trees and shake the boughs

And frighten nightingales.

But they dance in the city down the public squares

On the marble pavers with each colour laid in shares

At the open church doors loud with light within

At the bell's huge tolling

By the river music gurgling thin through the soft Brazilian air.
The Commandador and Alguacil are there on horseback

Hid with feathers loud and shrill

Blowing orders on their trumpets like a birds sharp bill
Through boughs like a bitter wind calling

They shine like steady starlight while those other sparks are falling
In bumished amour with their plumes of fire

Tireless while all others tire.

The noisy streets are empty and hushed is the town

To where in the square they dance and the band is playing.
Such a space of silence through the town, to the river

That the water murmurs loud above the band and crowd together,
And the strains of the sarabande,

More lively than a madrigal, go hand in hand,

Like the river and its waterfall

As the great Rio Grande rolls down to the sea.

By the Rio Grande they dance no sarabande.

Loud is the marimba's note above these half-salt waves

And louder still the tympanon, the plectrum and the kettledrum.
Sullen and menacing do these brazen voices ring

They ride outside above the salit sea’s tide they ride.

By the Rio Grande they dance no sarabande.

Till the ships at anchor there hear this enchantment

Of the soft Brazilian air by those Southern winds wafted

Hear this enchantment, slow and gentle,

There fierceness tempered by the air that flows between.



De Rio Grande

Bij de Rio Grande danst men geen sarabande,

Op haar oevers, viak als een gazon, boven de glinsterende, trage stroom.
Ook zingt men daar geen droefgeestige madrigalen,

Wier droeve toon de slapende stormen beroert,

Tot ze ontwaken tussen de bomen en de takken schudden

En nachtegalen afschrikken.

Maar men danst in de stad op de pleinen

Op de marmeren stoep, met alle kleuren gelijkelijk bestraat,

Bij de open kerkdeuren, luld met licht van binnenuit

Bij het geweidige gebeler van de klok.

Bij de rivier gorgelt de muziek zacht door de zwoele Braziliaanse lucht.
Daar rijden de Commandador en Alguacil op hun paard,

Verborgen onder veren, luid en schel bevelen biazend

Op hun trompet als de scherpe snavel van een vogel,

Roepend door de takken als een bittere windviaag,

Schijnen zij als bestendig sterrenlicht, terwijl die andere vonken vallen,
In hun gepolijste wapenrusting met hun pluimen van vuur,

Zijn zij onvermoelbaar, terwijl alle anderen moe worden.

De drukke straten zijn leeg en de stad is tot rust gekomen,

Tot waar men danst op het plein en de band speelt,

Zo'n ruimte van stilte, door de stad heen tot aan de rivier,

Dat het water luld ultklinkt boven de band en de menigte samen.
En de klanken van de sarabande, levendiger dan een madrigaal,
Gaan hand in hand, zoals de rivier en haar waterval,

Wanneer de grote Rio Grande wegstroomt naar zee.

Bij de Rio Grande danst men geen sarabande,

Luid is de kiank van de marimba boven de brakke golven

En luider nog klinken de trommels, het plectrum en de pauken.
Somber en dreigend kiinken die koperen stemmen

Ze drijven weg boven de stroom van de zoute zee.

Langs de Rio Grande danst men geen sarabande.

Tot de schepen die daar voor anker liggen deze betovering horen
Van de zwoele Braziliaanse lucht,

Aangevoerd door de zuidelijke winden,

Deze betovering, loom en zachtaardig, de woestheld getemperd
Door de lucht die ertussen stroomt.



The God in the Cave
(Alan Rawsthome 1967, tekst Randall Swingler)

I. Incantation

Out of the womb man emerges

After the nine month winter in the cave.

In a womb of the earth man recovers

The seed of his living on the walls,

The walls of the womb cave.

The beast has a name which must not be sald,
For the speaking of the name |s also a power:
The power to create In the cave of the mind,
The power to destroy and to devour.

That power none must take to himself,

For the evocation in the cave is a sacred act
And all must share the power which goes out from the hand
To draw the beast into the ring of knowledge.
To recreate is to know, to know is to subdue,

To subdue is to kill, and after killing to partake:
To devour, to be one,

To beget new life in the cycle of the womb cave.

Il. The Cave-Artist's Prayer

Keep me mine enemy before mine eyes
That | may know my fear!

Map me his image on the ice-driven skies
Of winter waiting: in whatever guise

He may appear,

Aurochs or tufted bison, bellowing deer,
Keep me mine enemy beneath my hand!
Having him ever near

May tighter twist the double strand

Of mind and nature, somehow to expand
This ritual sphere

Where worship is but to kill, love only to devour.
Keep me mine enemy before mine eyes
That | may know my feart

lIl. Landscape

Sleeping on their sides by the water

Where the sleek rivers Lot, Vézére, Dordogne,
Sweep impassive around their haunches,

The bristly hills like a herd of rhinoceros
Wrinkle in sleep.

But will they sleep forever?

And will the silken rivers throw

So nonchalantly their anguid loops around
Alluvial land grown green with kindness?
Man, Take courage!

Nothing you can do

Could make a winter of this world

Like the primeval struggle between these two,
Should the rhinoceros hills awake

And the mastodon rivers rear their hood of Ice
Cracking volcanic sinews.

What you have twice surmounted,

Master you must again!



God in de grot

I. Bezwering

Na negen maanden winter in de grot

Rijst de mens op ult moeder Aarde

fn haar schoot herwint de mens

Op de wanden van die grot de kiem van zijn bestaan.

Het beest heeft een naam die ongezegd moet blijven,

Want het uitspreken van de naam betekent ook macht,

Macht om te scheppen in de grot van de geest,

Macht om te vemietigen en te verstinden.

Die macht mag niemand voor zichzelf houden,

Want het oproepen ervan in de grot is een hellige daad

En allen moeten de macht die de hand schept delen

Om het beest binnen de kring van kennis te trekken.
Herscheppen is kennen, kennen is onderwerpen,

Onderwerpen is doden en na het doden deel hebben:
Verslinden om één te worden, om deel te hebben aan het leven,
En nieuw leven te verwekken in de kringloop van de aardschoot.

ll. Het gebed van de holenkunstenaar
Laat me mijn vijand onder ogen zien,

Opdat ik mijn angst leer kennen.

Beeld hem af op de ljzige heme!

Van de komende winter.

In welke vermomming hi] ook verschijnt

% Oeros, langharige bizon of brullend hert %
Geef me mijn vijand binnen handbereik!
Hem attijd nabij hebben draalt misschien
Het dubbele koord van geest en natuur strakker ineen,
Doordat het op de een of andere manier
Deze rituele cirkel verruimt,

Waarin verering slechts doden is

En liefde louter versiinden tot doel heeft.
Laat me mijn vijand onder ogen zien,

Opdat ik mijn angst leer kennen.

iil. Landschap

Slapend op hun zij aan het water,

Waar de gladde rivieren Lot, Vézére en Dordogne
Onverstoorbaar langs hun flanken strijken,
Plooien de gekamde heuvels zich

Als een kudde slapende neushooms.

Maar zullen ze eeuwig slapen?

En werpen de zijden rivieren hun lome lussen
Atlild zo nonchalant door het alluviale landschap
Dat met tederheid zo groen begroeid is?

Mens, vat moed|

Nooit kun Jij zo'n erge winter van deze werekd maken,
Als de oerstrijd tussen die twee vermag,
Wanneer de neushoomheuvels ontwaken

En de mammoetrivieren hun ijskap verheffen,
Splijftende, vulkanische kracht!

Wat je tweemaal hebt doorstaan

Moet je wederom te boven komen.



Changes, part |
(Gordon Crosse 1867)

Sancte Thomas, ora pro nobis.
Vox Augustini, sonet in aure dei.
Sancte Katerina, ora pro nobis.
Sancte Jacobe, ora pro nobis.

Maria mater dei est nomen meum.
Sum rosa pulsata mundi Maria vocata.
Tu Petre pulsatus perversos mitiga flatus.

Vae mihi se non evangelisaverol

The sieepy head | rouse from bed,
On Sabbath all to church | call.

Vae mihi se non evangelisaverol

The winds so fierce [ do disperse,
Lightning and thunder | break asunder
Man's cruel rage | do assuage.

Vae mihi se non evangelisaverol

Man's death | tell with doleful knell
Jesu, Jesu, for thy modir's sake,
Save all souls that me gart make.

Vae mihi se non evangelisaverol

Ora pro nobis!
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Wisselingen, deel |

Heilige Thomas, bid voor ons.
Augustinus’ stem klink in het oor van God.
Heilige Catharina, bid voor ons.

Heilige Jacobus, bid voor ons.

Maria moeder Gods Is mijn naam
Ik word geluid voor de roos der wereld Maria genaamd;
Gij Petrus wordt geluid als de zachte wind draalt.

Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!

De slaapkoppen haal Ik uit bed,
Op Sabbat roep ik allen ter kerke.

De hevige stormen verstrool Ik,
Donder en bliksem scheur ik uiteen,
De wrede woede van de mens verzacht fk.

De dood van een mens verkondig Tk met droevig gelui,
Jezus, ter wille van Uw moeder,
Red alle zielen die mij laten kiinken.

AET BLOEMNWERR
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The Hollow Men
(Kees van Baaren 1948, tekst T.S. Eliot)

I

We are the hollow men

We are the stuffed men
Leaning together

Headplece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when

We whisper together

Are quiet and meaningless

As wind In dry grass

Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;

Those who have crossed

With direct eyes, to death’s other Kingdom
Remember us - if at all - not as lost
Violent souls, but only

As the hollow men

The stuffed men.

]

Eyes | dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear:

There, the eyes are

Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging

And voices are

In the wind's singing

More distant and more sofemn
Than a fading star.

Let me be no nearer

In death's dream kingdom

Let me also wear

Such deliberate disguises

Rat's coat, crowskin, crossed staves
In a field

Behaving as the wind behaves

No nearer -

Not that final meeting
In the twilight kingdom

m

This is the dead land

This is cactus land

Here the stone images

Are raised, here they receive

The supplication of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star



De Holle Mensen

1

Wij zijn de holle mensen

Wij zijn de opgevulde mensen
Steun zoekend bij elkaar

Ons hoofd gevuld met stro. Helaas!
Onze verdorde stemmen zijn

Als we samen fluisteren

Stil en nietszeggend

Als wind in droog gras

Of rattengetrippel over gebroken glas
In onze droge kelder.

Gedaante zonder vorm, schaduw zonder kleur
Verlamde kracht, gebaar zonder impuls;

Zi] die met rechte blik zijn overgegaan
Naar het andere Koninkrijk des doods
Denken aan ons, zo ze dat al doen, niet
Als verloren verdorven zielen, maar louter
Als de holle mensen

De opgevulde mensen.

n

Ogen die ik in dromen niet durf te ontmoeten:
Die komen in het droomrijk des doods niet voor.
Daar zijn de ogen

Zonticht op een gebroken zull

Daar zwaatit een boom

En klinken stemmen

In het gezang van de wind

Verder weg en plechtiger

Dan een verblekende ster.

Laat mij niet nader zijn in het koninkrjk des doods
Laat mij ook

Zo'n doelbewuste vermomming dragen

Een rattepels, kraaiekleed, kruisende staven

In een akker

En me gedragen zoals de wind zich gedraagt
Niet nader -

Niet die laatste ontmoeting
In het schemerrijk.

m

Dit is het land van doden

Dit is het land van cactussen

Hier worden de stenen beelden

Opgericht, hier ontvangen ze

De smeekbeden van de hand van een dode
Onder het getwinkel van een verblekende ster



Is it like this

In death's other kingdom
Waking alone

At the hour when we are
Trembling with tendemess
Lips that would kiss

Form prayers to broken stone.

w

The eyes are not here

There are no eyes here

In this valley of dying stars

In this hollow valley

This broken jaw of our lost kingdoms

In this last of meeting places
We grope together

And avoid speech

Gathered on this beach of the tumid river
Sightless, unless

The eyes reappear

As the perpetual star
Multifoliate rose

Of death’s twilight kingdom
The hope anly

Of empty men.

v

Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear

Here we go round the prickly pear
At five o'clock in the moming.

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
Life is very long
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine Is the Kingdom
For Thine is
Life is
For Thine is
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.



Is het zoals hier

In het andere rijk van de dood,
Eenzaam ontwakend

Op het uur dat we

Beven van tederheid,

Vormen lippen die zouden kussen
Gebeden tot gebroken stenen.

v

De ogen zijn hier niet

Hier zijn geen ogen

In dit dal van stervende sterren

In dit holle dal,

Deze gebroken kaak van onze verloren koninkrijken.

In deze laatste ontmoetingsplaats

Kruipen we bij elkaar

En vermijden leder woord,

Bijeen op de oever van de gezwollen rivier.

Ongezien, tenzij

De ogen weer te voorschijn komen,
Als de eeuwige ster,

Veelbladige roos

Van het schemerrijk des doods

De hoop slechts

Van lege mensen.

v

Hier dansen we om de cactus heen,
De cactus heen, de cactus heen,
Hier dansen we om de cactus heen,
Om viff uur in de morgen.

Tussen denkbeeld en werkelijkheld
Tussen de impuls en de daad
Valt de Schaduw

Want uwer is het Koninkrijk
Tussen de conceptie en de schepping
Tussen de emotie en de reactie
Valt de Schaduw

Leven is erg lang
Tussen het veriangen en de huivering
Tussen de mogelijkheid en het bestaan
Tussen de essentie en het verval
Valt de Schaduw

Want Uwer is het Koninkrijk
Want Uwer is
Leven is
Want Uwer is
Zo komt de wereld ten einde
Zo komt de wereld ten einde
Zo komt de wereld ten einde
Niet met een knal maar in een zucht.



CANTARELLA

Cantarella heeft momenteel bijna honderd leden. Om onze concerten goed te laten kiinken fs versterking
met enkele enthousiaste medezangers (vanaf 18 jaar) altild welkom. Zangervaring en noten kunnen
fezen zijn niet per se noodzakelijk, maar wel handig. Aan zangtechniek en ademhaling wordt tiidens de
repetities veel aandacht besteed. We repeteren op dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur In het
Voorhuls aan de Voorstraat 84. Naast deze dinsdagavondrepetities wordt emaar gestreefd voor efk
concert ook een hele zaterdag te oefenen.

De contributie bedraagt f 20,- per maand (f 15,- voor 85+).

Donateurs
Voor f 25,- per jaar minimaal kunt u donateur worden van Cantarella. U krijgt dan het jaarversiag van de

vereniging en korting op de toegangsprijs van concerten. U kunt zich opgeven als donateur via een van
de bestuursieden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursieden:

Jurjen Baftjes, voorzitter (015-140083)

Rudy Zilp, secretaris (015-130185)

Alice van Lesuwen, algemeen bestuursiid (01738-93328)
Karen van der Lingen, algemeen bestuursiid (015-626638)
Jan Sandell, algemeen bestuursiid (015-121145)

Herman Albers, algemeen bestuursiid (015-141287)

Maak van de noot een deugd kom zingen bi] CANTARELLA
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