Antb_n B b
Requiem
B_enj‘amin Britten

The Company

of Heaven

vrijdag

28 oktober 2011

Raamstraatkerk

Delft



CANTARELLA

en oratoriumvereniging

Anton Bruckner
Requiem

Benjamin Britten
The Company of Heaven

28 oktober 2011 - Raamstraatkerk Delft

Hieke Meppelink sopraan
Carla Lana alt

Frank Fritschy tenor

Julian Hartman bas/declamatie

Carolyn McConnell declamatie
RBO Sinfonia orkest
Rien Donkersloot orgel

Johan Sonneveld dirigent

ey
Gemeente Delft

(1 VSBfonds




Webcursus
‘Communiceren voor wereldburgers’
Er zijn duizenden culturen, maar.....
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Ten geleide

Het bestuur en de leden van zang- en oratoriumvereniging Cantarella heten u
van harte welkom bij dit concert waarin wij denken u een boeiende combinatie te
bieden van een klassiek requiem uit 1849 en een opwindend, veel moderner stuk
uit 1937.

Als amateurkoor zijn wij bijna een jaar bezig met de voorbereidingen voor zo'n
groot concert. Allereerst natuurlijk om de muziek in te studeren. Op zich is dat
gewoon een leuke, sociale, inspannende en toch ontspannende bezigheid. Maar
de beloning komt op een avond als vandaag, wanneer we voelen een onderdeel
te zijn van iets bijzonders, wanneer we samen met de professionele orkestleden
en solisten voor u, publiek, iets neerzetten dat groter is dan wij zelf zijn en dat
ons in contact brengt met een esuwenoude traditie.

Het kost ook tijd om een concert financieel rond te krijgen: zaalhuur en honoraria
worden niet gedekt door kaartverkoop en het is steeds moeilijker om subsidies
te vinden. Denkt u er dus eens over om donateur te worden, en als u dat al bent
dank ik u daar hartelijk voor.

Dit jaar heeft u ons al in de Oude Kerk kunnen horen zingen op Monumentendag
en kunt u een kort optreden van ons verwachten in de Nieuwe Kerk op dinsdag
13 december tijdens Lichtjesavond. Wij zingen dan natuurlijk in de kerstsfeer.

Als u eens wilt meemaken hoe het is om in een groot koor te zingen, is dat een
goede gelegenheid: in enkele korte repetities op dinsdagavonden wordt vanaf

8 november de muziek voor dit kerstconcertje ingestudeerd. Kijk voor meer
gegevens op www.cantarella-zingt.nl

Dan rest mij slechts om u een mooie avond toe te wensen.

Pieter Kruit, voorzitter
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Kinderkoor AKZi !

WWW.AKZi.NL

WWW.GROTIUSCOLLEGE.NL

OPEN DAG:
Zaterdag 4 februari 2012 (10-13 u.)
Locatie Juniusstraat 8:
Mavo
Havo
(Tweetalig)Vwo
Kopklas
Locatie Van Bleyswijckstraat 72:
- Vmbo basisberoepsger.leerweg
Vmbo kaderberoepsger.leerweg

- Vmbo gemengde leerweg
- Praktijkonderwijs
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Geachte concertbezoeker...

Wij heten u van harte welkom bij ons concert in het
kerkgebouw van de Raamstraat. Gezien de beperkte
voorzieningen van dit gebouw (zie bijgaande plattegrond)
vragen wij uw welwillende aandacht en medewerking bij
het volgende:

KAPELZAAL T
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ONTVANGSTRUIMTE
SOLISTEN EN ORKEST

CONCERTZAAL
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i

Wij wensen u een goed concert toe.
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De programmaboekijes
vindt u bij de ingang van
de kerkzaal.

Roken en het gebruik
van de mobiele telefoon
zijn niet toegestaan.

Er is in de kerk geen
garderobe. U moet
daarom zelf toezien op
uw eigendommen.

In de kerkzaal zijn geen
toiletten beschikbaar.

U kunt de toiletten
gebruiken in het
gebouw “De Wending”
(1e en 2e verdieping).
Tijdens de pauze

wordt u zowel voor- als
achterin de kerkzaal
gratis koffie en thee
aangeboden.

Wilt u de lege bekertjes
en verder afval in de
afvalbakken deponeren?
Als u gebruik moet
maken van een
klapstoel, wilt u deze
dan tijdens de pauze

en na het concert even
inklappen, zodat er een
vrijere doorgang in de
kerk mogelijk is?

Indien u na afloop van
het concert samen met
de koorleden nog een
drankje wilt nemen,

dan bent u van harte
welkom in het gebouw
“De Wending".



Zang-ien Oratoriumvereniging Cantarella Johan Sonneveld

j i
Hieke Meppelink Carlalana Frank Frtischy Julian Hartman

Rien Donkersloot
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De uitvoerenden

Cantarella

Zang- en Oratoriumvereniging

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella is een
gemengd koor met ongeveer 100 leden. Het koor
is in 1958 ontstaan uit een fusie van vier koren
met als doel de Matthaus Passion van J.S. Bach
regelmatig uit te voeren. Het koor deed dat in

het begin van zijn bestaan jaarlijks; later zijn er
andere werken op het programma gekomen, zoals
diverse missen, requiems en oratoria (o0.a. van
Bach, Beethoven, Brahms, Dvorék, Handel, Haydn,
Mendelssohn, Mozart, Pergolesi en Verdi).
Gangbare en minder gangbare composities
werden vanaf de jaren negentig uitgevoerd. In
haar jubileumjaar (2008) voerde Cantarella onder
meer de Messa di Gloria van Puccini uit. In 2009
stonden de Carmina Burana en het Weihnachts-
Oratorium van Bach op het programma en in
2010 de Matthaus Passion en Die Schépfung van
Joseph Haydn.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.15-
22.15 uur in het Voorhuis aan de Voorstraat 64 te
Delft. De pianist Ronald Jochems treedt daarbi]
op als vaste begeleider. Meer informatie over het
koor is te vinden op: www.cantarella-zingt.nl.

RBO Sinfonia

RBO Sinfonia is een professioneel orkest,
gespecialiseerd in het begeleiden van koren en
solisten. Daarnaast verzorgt het orkest educatieve
concerten en stelt het koordirigenten door
middel van practica in de gelegenheid zich te
bekwamen. RBO Si nfonia wordt per concert

gecontracteerd. Zowel de orkestrale begeleiding
van de Matthdus Passion als het contracteren van
een koperkwintet of een enkele harpist(e) behoren
tot de mogelijkheden.

RBO Sinfonia is opgericht in 1984 en heeft
sindsdien bijna 1300 concerten gegeven en

een kleine 1000 werken van 230 verschillende
componisten uitgevoerd. Het heeft een schat

aan ervaring in de personele bezetting binnen de
veste, Sommigen kennen een orkesttraditie van
dertig jaar en langer. RBO Sinfonia neemt bij de
koren een unieke plaats in en staat garant voor
het welslagen van een uitvoering op verantwoord
niveau. Het orkest wordt financieel gesteund door
subsidies van de Provincie Zuid-Holland en het
ministerie van OCW.

Rien Donkersloot

orgel

Rien Donkersloot werd in 1985 geboren te
Rotterdam. Zijn eerste orgellessen kreeg hij van
Avrie van den Berg uit Barendrecht. Vervolgens
studeerde hij bij Arjen Leistra in Rotterdam. In
juni 2006 behaalde hij het diploma eerste fase bij
hoofdvakdocent Bas de Vroome. Tevens behaalde
hij het diploma kerkmuziek bij Hans van Gelder
(liturgiek), Arie Hoek (hymnologie en cantoraat)
en Aart Bergwerff (improvisatie). Hij studeerde
voor het diploma tweede fase bij Ben van Oosten
en Bas de Vroome. In juni 2008 voltooide hij deze
studie. Sinds september 2008 studeert hij aan

de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort

bij Frans Haagen. Hij is beiaardier, heeft een
uitgebreide lespraktijk en is (koor)begeleider.
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Johan Sonneveld
dirigent

Johan Sonneveld studeerde van 1982 tot 1991 aan
het Rotterdams Conservatorium. Hij studeerde
orgel bij Jet Dubbeldam, kerkmuziek bij Arie J.
Keijzer en Barend Schuurman, en koordirectie,
eveneens bij Barend Schuurman. Sinds 1996

is Johan Sonneveld dirigent van de zang- en
oratoriumvereniging Cantarella. Daarnaast is

hij dirigent van de Koninkijke Zangvereniging
Excelsior in Den Haag, van de christelijke
oratoriumvereniging Sursum Corda in Rotterdam
en van het kamerkoor Musica Vocalis Scyedam

in Schiedam. Hij is tevens cantor-organist in
Barendrecht en verleent regelmatig medewerking
aan cantatediensten en concerten als continuo-
speler en als solist. Johan Sonneveld heeft

een grote staat van dienst op het gebied van
koordirectie en concertuitvoeringen. Hij staat in
de top tien van dirigenten van RBO Sinfonia.

Hieke Meppelink

sopraan

Hieke Meppelink volgde een opleiding aan de
conservatoria van Amsterdam en Utrecht, waar zij
studeerde bij Margreet Honig en Udo Reinemann.
Daarnaast volgde zij lessen bij Barbara Schlick,
Anthony Rolfe Johnson, Sena Jurinac en Jard

van Nes. Hieke Meppelink heeft een omvangrijk
concertrepertoire opgebouwd en inmiddels

zong zij met vele gerenommeerde orkesten en
ensembles. Als hoofdvakdocente was zij enige tijd
verbonden aan het Rotterdams Conservatorium.
Regelmatig was Hieke Meppelink te gast bij
internationale barokfestivals en werkte zij met
ensembles als het Orkest van de Achttiende Eeuw
o.lL.v. Frans Briiggen, het Combattimento Consort
Amsterdam, het Bach Collegium Stuttgart en de
Nederlandse Bachvereniging. Met het Orkest van
de Achttiende Eeuw maakte zij diverse tournees
door Japan en Europa met 0.a. de Hohe Messe
van Bach.

In Nederland is Hieke Meppelink regelmatig te

beluisteren bij het Radio Filharmonisch Orkest,
het Residentie Orkest, het Radio Kamerorkest, het
Concertgebouw Kamerorkest, het Orkest van het
Oosten en het Gelders Orkest. Bij het Residentie
Orkest zong zij 0.a. Sophie in de Rosenkavalier,
Henze's Being beautious en de rol van Cathleen in
de opera Riders to the Sea van Vaughan Williams.
Bij het Radio Kamerorkest was zij 0.a. te horen in
The Hollow Men van Kees van Baaren.

Met Cantarella heeft Hieke Meppelink in 2006 de
sopraansolo gezongen in Britten's The World of the
Spirit en in 2010 in Die Schépfung van Haydn.

Carla Lana
alt

De Nederlandse alt Carla Lana studeerde bij de
tenor Geert Berghs en behaalde haar diploma
Zang aan het Conservatorium Utrecht in 1999. Nog
tijdens haar studie debuteerde zij als Dido in de
opera Dido and Aeneas van Henri Purcell tildens
het Nationaal Opera-Festival te Enschede. In 1999
verkreeg zij een studiebeurs van het Prins Bernhard
Cultureel Fonds om in Italié verder te studeren.
Aanvankelijk studeerde zij te Rome bij de sopraan
Olga Romanko en aan het I'’Ateneo Internazionale
della Lirica di Sulmona bij de docenten Margaret
Baker-Genovesi en Gianni Raimondi.

In september 2003 vervolgde zij haar zangstudie

in Bern bij de mezzosopraan Simona Mango

met wie zij zich verder bekwaamde in het .’
belcantorepertoire. Tijdens het Festival di Pasqua
te Rome in 2004 vertolkte zij naast de bekende
sopraan Cecilia Gasdia de rol van Maria Cleofe in
het oratorium La Resurezzione van G.F. Handel.

Na een verblijf van bijna acht jaar in Rome woont
en werkt zij weer in Nederland. Als freelance artiest
is zij verbonden aan het koor van De Nederlandse
Opera in Amsterdam, The Amsterdam Baroque
Orchestra and Choir o.l.v. Ton Koopman en

De Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Jos van
Veldhoven. Daarnaast treedt zij regelmatig op als
soliste in verschillende Bach-cantates, en in diens
Weihnachts-oratorium en Johannes Passion, Tevens
zong zij 0.a. in Le Petite Messe Solennelle van
Rossini.
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Frank Fritschy

tenor

Frank Fritschy is zonder twijfel één van de meest
veelzijdige concertzangers die Nederland rijk

is. Zo heeft hij niet alleen een heel uitgebreid
repertoire opgebouwd met muziek van de

vroege barok tot en met de 20e eeuw, maar ook
zijn de muziekgenres die hij zingt zeer divers.

Hij weet zijn flexibele stem moeiteloos aan de
muziekstijl aan te passen, of het nu gaat om de
snelle coloraturen in de barokmuziek of het rauwe
en cabareteske klankidioom van Kurt Weill, het
subtiele tekstgebruik bij de liederen van Schubert
of de grote vocale lijnen bij opera. Zelfs het lichte
repertoire is hem niet vreemd.

Frank Fritschy begon zijn zangstudie bij de
bekende Annie Hermes en studeerde vervolgens
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Nog véér zijn conservatoriumstudie maakte hij zijn
debuut als concertzanger. Vervolgens boekte hij
successen tijdens de eerste Matthaus Passion in
Zuid Amerika en tijdens grote muziekfestivals in
Barcelona, Moskou en Miinchen.

Frank Fritschy was te horen en te zien op radio

en tv in 0.a. Frankrijk en Bulgarije, en maakte vele
cd-opnames (0.a. de eerste Matthaus Passion
opname met het Holland Boys Choir). Verder geeft
hij in binnen- en buitenland regelmatig liedrecitals,
met een voorliefde voor het Duits-romantische
repertoire. Hij stond op podia in bijna alle
Europese hoofdsteden.

Met Cantarella heeft Fritschy in 2004 de solopartij
vertolkt in de Elias van Mendelssohn en in 2009 in
het Weihnachts-oratorium van Bach.

Julian Hartman

bas en declamatie

De Nederlandse bas-bariton Julian Hartman
studeerde af in creatieve therapie Drama aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Baarn.Vervolgens
studeerde hij zang bij Joy Workum, Sir Donald
Mclintyre, Aafje Heynis en David Wilson-Johnson
en Peter Harrison.

Hij was verbonden aan het Luzerner Theater en
het Theater Freiburg en zong meer dan vijftig
operapartijen, onder meer bij de Nationale
Reisopera, Opera Zuid, het Onafhankelijk Toneel,
de Vlaamse Opera, de Nederlandse Opera en
Opernhaus Kéln. Julian Hartman trad op tijdens
vele festivals, zoals tijdens het Holland Festival
met Oorlog en Vrede en Der Schatzgréber in

het Concertgebouw Amsterdam en tijdens de
Haydntage op Slot Esterhdzy. Hij was verder te
gast bij vele Nederlandse omroepverenigingen
en trad regelmatig op voor radio en tvin de
Vara-Matinée. Hij werkte met dirigenten als Edo
de Waart, Valerie Gergiev, Frans Briiggen, Ton
Koopman, David Parry en Richard Hickox.

In 2004 debuteerde Hartman bij het
Residentieorkest o.lv. John Nelson, in de
Christuspartij van Bach's Matthdus Passion, naar
aanleiding waarvan hij werd uitgenodigd Hérodes
te zingen in een concertserie van ['Enfance du
Christ van Berlioz met het Brabants Orkest o.Lv.
Michael Tabachnick. In 2007 werd Julian Hartman
uitgenodigd voor een concerttournee door
Nederland met het Requiem van Verdi.

Tijdens het jubileumconcert van Cantarella in
2008 heeft Julian Hartman de bassolo gezongen
in het Requiem van Rutter en in de Messa di
Gloria van Puccini.

Carolyn McConnell

declamatie

Carolyn McConnell is in Luton (Engeland)
geboren en kwam vijfentwintig jaar geleden
naar Nederland. Zij is lerares wiskunde, maar is
beter bekend als sopraan. Zij heeft regelmatig
toneelgespeeld, bij de Hofstad Operette en de
Anglo-American Theatre Group in Den Haag.
Zij heeft een preformance diploma behaald als
associate of the Londen College of Music.
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Bruckner (1824-1896) en het Requiem

Oorspronkelijk zou Anton Bruckner als oudste van
het gezin, net zoals zijn vader en grootvader,
schoolmeester-koster worden in het Oostenrijkse
Ansfelden. Zijn vader stierf toen Anton dertien
jaar was en Anton ging daarna naar de
kloosterschool van Sankt Florian in de buurt van
Linz. Hij werd daar Séngerknabe en kreeg orgel-,
piano- en vioollessen. Vervolgens werd hij
opgeleid tot (hulp)onderwijzer en gaf hij les op
diverse dorpsscholen. In Sankt Florian werd
Bruckner tevens kloosterorganist en in 1855 werd
hij in Linz organist van de Domkerk. Hij bleef zich
intussen muzikaal ontwikkelen, onder meer door
schriftelijke theorielessen te volgen. In Linz kwam
hij in aanraking met symfoniemuziek en opera's en
ontmoette hij de dirigent Otto Kitzler, kenner van
de muziek van Wagner. Ook van hem kreeg hij les,
namelijk in vormleer. Bruckner componeerde toen
zijn eerste werken. Nadat hij in Wenen was
benoemd tot docent aan het conservatorium,
kreeg hij een staatstoelage om te kunnen
componeren. De diepgelovige Bruckner schreef
onder meer negen symfonieén.

Het Requiem van Bruckner uit 1849 was zijn eerste
grote werk voor koor, orkest en solisten. Hij
schreef deze traditionele Latijnse dodenmis ter
nagedachtenis van Franz Sailer, een bevriende
notaris, die zijn piano aan hem had nagelaten. Het
werk werd voor het eerst een jaar na Sailers dood
uitgevoerd. Het Requiem heeft een prachtige
klankkleur en past goed in de rijke traditie van
koorwerken van achttiende- en negentiende-
eeuwse Duitstalige componisten.
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Britten (1913-1976) en The Company of Heaven

Benjamin Britten is de belangrijkste Engelse
componist van de twintigste eeuw. Hij studeerde
aan het Royal College of Music in Londen, onder
meer bij John Ireland. In zijn omvangrijke oeuvre
zijn de vocale werken belangrijker dan
orkestwerken. Met name de invloed van
volksliederen en van de renaissancecomponist
Henry Purcell is groot, maar Britten is ook
beinvloed door eigentijdse componisten. Hij
componeerde opera's en cantates met een groot
aandeel voor het koor, zoals de Saint Nicolas
Cantate, die Cantarella in 1997 heeft uitgevoerd.
Verder schreef hij onder meer symfonieén,
kamermuziek, een mis en liederen. Zijn bekendste
werk is het indrukwekkende War Requiem uit 1961.
In 2006 voerde Cantarella een jeugdwerk van
Benjamin Britten uit: The World of the Spirit uit
1938. Net als het werk dat vanavond op het
programma staat, werd dat geschreven voor de
BBC-radio en worden koordelen afgewisseld met.
gesproken teksten. De radiouitzending van The
Company of Heaven was op 29 september 1937
ter gelegenheid van Sint Michaélsdag, de dag van
de schutspatroon van de krijgslieden. Het werk
werd pas in 1989 voor het eerst in concertvorm
uitgevoerd.

The Company of Heaven is gebaseerd op een
libretto dat Britten samen met R, Ellis Roberts
samenstelde uit Bijbelteksten, volksverhalen en
gedichten van Engelse dichters. Zij vertellen het
verhaal over 'het hemelse gezelschap' (de
engelen). Het werk heeft drie delen. In het eerste
deel staan drie aartsengelen, Michaél, Rafaél en
Gabriél, centraal. In het tweede deel zijn dat
engelen uit de Bijbel. Ook Gabriél komt in dit deel
weer voor, namelijk als boodschapper aan Maria
van haar zwangerschap van Jezus. Het derde deel
gaat over de engelen in het dagelijks leven: de
engelen die ons bijstaan bij onze geboorte en
tijdens het leven, en die onze ziel na de dood
begeleiden. Het werk wordt afgesloten met een
oproep tot samenzang van engelen en
wereldmachten om samen Gods lof te zingen.

[13]



wij verzoeken u dringend uw mobiele telefoon uit te schakelen

Requiem

REQUIEM AETERNAM

Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus in Sion,

et Tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam ad Te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison, Christe eleison.

DIES IRAE

Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla teste
David cum Sybilla.

Quantus tremor est futurus, quando judex est
venturus, cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum per sepulcra
regionum coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, cum resurget creatura
judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit, quid quid latet
apparebit, nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus, quem patronum
rogaturus, cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis, qui salvandos salvas
gratis, salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie, quod sum causa tuae viae,
ne meperdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus, redemisti crucem
passus, tantus labor non sit cassus.

- Bruckner

Geef hen de eeuwige rust, o Heer,

en het eeuwige licht verlichte hen.

U, o God in Sion, komt lofzang toe

en tot Uw eer worde de gelofte in Jeruzalem
vervuld.

Verhoor mijn gebed, dat tot U komt al wat leeft.
Geef hen de eeuwige rust, o Heer,

en het eeuwige licht verlichte hen.

Heer ontferm U over ons, Christus ontferm U
over ons!

Dag van toorn, die dag waarop de wereld in vuur
vergaat naar de getuigenis van David en Sybilla.
Welk een angst zal er zijn als de Rechter zal
komen om alles rechtvaardig te oordelen!

Het wonderbaarlijke geluid van de bazuin zal
allen uit het graf oproepen en allen verzamelen
voor de troon.

De dood en de schepping zullen verstomd staan
wanneer de schepselen herrijzen om zich voor de
Rechter te verantwoorden.

Het boek waarin alles staat geschreven, zal
openbaar gemaakt worden en daarnaar zal de
wereld berecht worden.

Is de Rechter gezeten dan zal alles wat verborgen
was aan het licht komen, niets zal ongestraft
blijven.

Wat zal ik, arme, dan zeggen, welke beschermer
om hulp vragen, als zelfs de rechtvaardige
nauwelijks veilig zal zijn?

Machtige en geduchte Koning, die om niet redt
degenen die gered moeten worden, red ook mij,
Bron van mededogen.

Gedenk, goedertieren Jezus, dat U om mij
gekomen bent, opdat ik op die dag niet verloren
ga.

Terwijl Gij mij zocht, zat Gij vermoeid terneer,
Uw dood aan het kruis heeft mij verlost, laat

[14]



Juste judex ultionis donum fac remissionis ante
diem rationis.

Ingemisco tanquam reus, culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce Deus.

Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mihi
quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae, sed tu bonus fac
benigne ne perenni cremer igne!

Inter oves locum praesta et ab hoedis me
sequestra, statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis, flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis!

Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Lacrymosa dies illa, qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus, pie Jesu, Domine!
Dona eis requiem. Amen.

DOMINE JESU CHRISTE
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas.

Libera animas omnium fidelium defuncturum de
poenis inferni et de profundo lacu.

Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas
Tartarus, ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael representet eas in
lucem sanctam, quam olim Abrahae promisisti et
semini eus.

HOSTIAS

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus;
Tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie
memoriam facimus.

Fac eas Domine de morte transire ad vitam.

Quam OLm
Quam olim Abrahae promisisti et semini eus.

zoveel pijn niet tevergeefs zijn geweest.
Rechtvaardige Rechter der wrake, wil mij
vergeving schenken véér de dag der vergelding.
Ik zucht als een aangeklaagde, schuld doet mijn
gezicht kleuren, ik smeek U, o God, spaar mij.
Gij, die Maria hebt vergeven en de moordenaar
verhoord, Gij hebt ook mij hoop gegeven.

Mijn gebeden zijn onwaardig, maar Gij, goede
God, laat mij naar Uw goedheid niet omkomen in
het eeuwige vuur,

Bereid mij aan Uw rechterhand een plaats tussen
de schapen, afgescheiden van de bokken.

Als de bozen beschaamd zijn gemaakt en aan de
vurige vlammen prijsgegeven, roep mij dan tot
de gezegenden!

Ik bid tot U, terneergebogen als een smekeling
met een verbrijzeld hart, zorg voor mij in het
einde.

0O, die dag van smart waarop de schuldige mens
uit de as zal herrijzen om geoordeeld te worden.
Spaar hem dan, o God, goedertieren Heer Jezus!
Geef hen rust. Amen.

O Heer Jezus Christus, Koning der ere, verlos de
zielen.

Verlos de zielen van alle gestorven gelovigen van
de straf der hel en van de diepe afgrond.

Verlos hen uit de muil van de leeuw, opdat de
afgrond hen niet verzwelgt en zij niet in
duisternis verzinken.

Maar laat de heilige Michael hen aanvoeren en
brengen in het heilige licht, zoals Gij eens hebt
beloofd aan Abraham en zijn nageslacht.

Offers en lofbeden dragen wij aan u op, o Heer;
Neemt Gij ze aan voor de zielen die wij heden
gedenken.

Laat hen, o Heer, overgaan van de dood naar het
leven.

Zoals gij eens hebt beloofd aan Abraham en zijn
nageslacht.
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SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Osanna in
excelsis.

BENEDICTUS
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in Excelsis.

AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna luceat eis, Domine:

cum sanctis tuis inaeternum, quia pius es.

REQUIEM
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.

CUM SANCTIS
Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der
heerscharen.

Hemel en aarde zijn vol van uw eer. Hosanna in
de hoge.

Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt:
geef hen de eeuwige rust.

Het eeuwige licht verlichte hen, Heer:

met al Uw heiligen in eeuwigheid, want Gij zijt
goedertieren.

Geef hen de eeuwige rust, o Heer,
en het esuwige licht verlichte hen.

Met al Uw heiligen in eeuwigheid, want Gij zijt
goedertieren.

[16]



The Company of Heaven - Britten

PART ONE: ANGELS BEFORE THE CREATION

I. CHAOS: INTRODUCTION ORCHESTRA

S: He maketh his angels spirits: and his ministers a
flame of fire. O ye Angels of the Lord, bless ye the
Lord: praise him and magnify him for ever.

Who is this who commands the angels-

-and leads the armies of heaven? Who is this
whose feast all the powers of heaven celebrate?

It is Michael, the exalted! Michael, the Archangel!
Who is this who ruleth the heavenly hosts, to
whose orders they pay obedience?

Itis Michael, who obeyed the law of God: Michael
who conquered and cast out the rebel, the
slanderous one!

(THEODOSIUS: AN ENCOMIUM ON ST.MICHAEL THE ARCHANGEL)

When all the sons of God shouted for joy, Lucifer
would not take part, but sang his own song.

This song of Lucifer’s was a dwelling on his own
beauty, an in-stressing of his own inscape, and
like a performance on the organ and instrument
of his own being; it was a sounding, as they say,
of his own trumpet and a hymn in his own praise.
Moreover it became an incantation: others

were drawn in; it became a concert of voices,

a concerting of selfpraise, an enchantment, a
magic, by which they were dizzied, dazzled and
bewitched. They would not listen to the note
which summoned each to his own place and
distributed them here and there in the liturgy

of the sacrifice; they gathered rather closer and
closer home under Lucifer's lead and drowned it,
raising a countermusic and countertemple and
altar, a counterpoint of dissonance and not of
harmony.

(G.M. HOPKiNS, 1844-1889)

DEEL EEN: ENGELEN VOOR DE SCHEPPING

. CHAOS: ORKESTRALE INLEIDING

S: Hij maakte van zijn engelen geesten en van zijn
dienaren een vuurvlam. O, gij engelen van de
Heer, zegen de Heer: prijs Hem en verheerlijk
Hem voor altijd.

Wie is het, die de engelen gebiedt...

...en de legers van de hemel aanvoert? Wie is
het, wiens feest alle hemelse machten vieren?
Het is Michaél, de verhevene! Michaél de
aartsengel!

Wie is het, die de hemelse heerscharen leidt, aan
wiens bevelen zij gehoorzaam zijn?

Het is Michaél, die de wet van God
gehoorzaamde. Michaél, die de opstandige, de
lasteraar overwon en verjaagde!

(THEODOSIUS: EEN LOFZANG OP DE AARTSENGEL MICHAEL)

Toen alle zonen van God hun vreugde
uitschreeuwden, wilde Lucifer niet meedoen,
maar zong hij zijn eigen lied. Dit lied van Lucifer
ging over zijn eigen schoonheid, benadrukte zijn
eigen aard en was als een uitvoering op het orgel
en instrument van zijn eigen wezen; hij stak de
loftrompet, zeiden ze, over zichzelf en zong een
loflied op zichzelf. Bovendien werd het een
lokroep: anderen werden erin meegetrokken; het
werd een samenzang van stemmen, een
samenklank in zelfverheerlijking, een betovering,
iets magisch, waardoor ze verward, verblind en
bekoord werden. Ze luisterden niet meer naar
het lied dat ieder zijn eigen plaats toebedeelde
en hier of daar in de liturgie van het offer een rol
gaf, maar onder leiding van Lucifer kwamen ze
juist steeds dichter bij elkaar, maakten ze een
tegenmuziek en een tegentempel en -altaar, een
tegenmelodie van dissonanten en niet van
harmonie.

(G.M. HOPKINS, 1844-1889)
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S: Hell heard th'unsufferable noise, Hell saw
Heav'n ruining from Heav'n, and would have fled
Affrighted; but strict Fate had cast too deep
Her dark foundations, and too fast had bound.
Nine dayes they fell; confounded Chaos roard,
And felt tenfold confusion in their fall

Through his wilde Anarchie, so huge a rout
Incumbered him with ruin: Hell at last

Yawning receavd them whole, and on them clos'd,
Hell their fit habitation fraught with fire
Unquenchable, the house of woe and paine.
Disburd’nd Heav'n rejoic'd, and soon repaird
Her mural breach, returning whence it rowld.
(PARADISE LOST, JOHN MILTON, 1608-1674)

Il. THE MORNING STARS

Choir: The morning stars who, ere light was,
were light, heaven's light, heaven'’s radiance,

in adoration, there when the day shines, still
unstain'd by night, Cry Holy, Holy, Holy in
exultation!

Guards, sentries, captains of the celestial places,
thrones, princedoms, virtues, powers, they praise
Him, Whom the four living ones, Whom angels
with veil'd faces adore, and the Cherubim and
Seraphim.

‘Who is like God?’, Michael the captain saith;
Raphael, God's cure, sends comfort in distress,
And Gabriel who winged once to Nazareth,
Gabriel, the light of God, brings peace!

They sing as when the new earth first was hung
Dizzy, in space, and all the planets and stars were
young;

Creation was over... six nights and six days. The
sons of God for joy shouted God's praise!
{ADAPTED FROM ST. JOSEPH THE HYMNOGRAPHER, 810-886)

S: De hel vernam het woest lawaai, bezag
Dat vallen uit de hemel en zou angstig
Gevlucht zijn, maar haar donkere grondslag was
Door 't strenge lot te diep, te vast verankerd.
Zij vielen negen dagen; Chaos brulde

En werd tienmaal verwarder toen zij door
Zijn wilde baaierd vielen, want hun val
Bezwaarde hem met hun verderf. Ten leste
Slokte de hel hen op en sloot zich toen,

Hun passend woonoord dat vervuld was van
Onblusbaar vuur, hun huis van pijn en wee.
Bevrijd juichte de hemel en herstelde

De bres door snel de muur terug te rollen.
(HET PARADLIS VERLOREN, VERT. PETER VERSTEGEN)

Il. DE MORGENSTERREN

Koor: De morgensterren die eer er licht was, licht
waren, het licht van de hemel, hemels schijnsel,
roepen daar in aanbidding wanneer de dag
schittert, nog onbezoedeld door de nacht,
opgetogen: 'Heilig, heilig, heilig!’

Wakers, schildwachten, leiders van de hemelse
oorden, tronen, vorstendommen, deugden,
machten: zij prijzen Hem, Die de vier levenden,
Die engelen met gesluierd gelaat aanbidden, en
de cherubijnen en serafijnen.

'Wie is als God?', zei Michaél, de aanvoerder;
Rafaél, Gods genezer, brengt troost in nood,

en Gabriél, die eens naar Nazareth vloog,
Gabriél, Gods Licht, brengt vrede!

Zij zingen zoals toen de nieuwe aarde voor het
eerst draaierig in de ruimte werd opgehangen en
alle sterren en planeten jong waren.

De schepping was voorbij... zes nachten en zes
dagen. De zonen van God zongen vol vreugde
Gods lof!

(GEBASEERD OP SINT JOSEF DE HYMNENSCHRIVER, 810-886)
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PART TWO: ANGELS IN SCRIPTURE

S: Angels were the first creatures God made,
created pure as the light, ordained with the light
to serve God, who is the Lord of Light. They have
charge to conduct us, wisdom to instruct us and
grace to preserve us.

They are the Saints’ tutors, Heaven's heralds, and
the Bodies' and Souls’ guardians.

Furthermore as Origen saith, Every one's Angel
that hath guided him in this life, shall at the last
day produce and bring his charge forth whom he
hath governed.

(THOMAS HEYWOOD, 1574-1641)

lll. ANGELS APPEAR TO JACOB, ELISHA AND
MARY

Choir: Jacob! Jacob!

S: And Jacob went out from Beersheba, and went
toward Haran. And he lighted upon a certain
place, and tarried there all night, because the sun
was set; and he took of the stones of that place,
and put them for his pillows, and lay down in that
place to sleep. And he dreamed, and behold

a ladder set up on the earth, and the top of it
reached to heaven: and behold the angels of God
ascending and descending on it.

And Jacob awaked out of his sleep, and he said,
Surely the LORD is in this place; and | knew it not.
And he was afraid, and said, How dreadful is this
place! this is none other but the house of God,
and this is the gate of heaven.

(GENESIS XXVl 10-12,16-17)

S: And when the servant of Elisha was risen early,
and gone forth, behold, an host compassed

the city both with horses and chariots. And his
servant said unto him, Alas, my master! how shall
we do? And he answered, Fear not: for they that
be with us are more than they that be with them.
And Elisha prayed, and said, LORD, | pray thee,

DEEL TWEE: ENGELEN IN DE BIJBEL

S: Engelen waren de eerste schepselen die God
maakte, geschapen zuiver als het licht, bestemd
om met het licht God te dienen, die de Heer van
Licht is. Zij hebben de taak om ons te leiden,
wijsheid om ons te onderwijzen en genade om
ons te behoeden.

Zij zijn leermeesters van de heiligen, bodes van
de hemel en behoeders van lichaam en ziel.
Bovendien zal, zoals Origenes zei, op de laatste
dag voor iedereen de engel die hem tijdens zijn
leven begeleidde degene over wie hij moest
waken voorgeleiden.

(THOMAS HEYWOOD, 1574-1641)

Ill. ENGELEN VERSCHIJNEN AAN JAKOB,
ELISA EN MARIA

Koor: Jakob, Jakob!

St Jakab verliet dus Berseba en ging op weg naar
Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats
waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was
ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die
daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op
die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een
droom. Hij zag een ladder die op aarde stond en
helemaal tot de hemel reikte en daarlangs zag hij
Gods engelen omhoog gaan en afdalen.

Toen werd Jakob wakker. 'Dit is zeker,” zei hij, ‘op
deze plaats is de heer aanwezig. Dat besefte ik
niet." Eerbied vervulde hem. 'Wat een
ontzagwekkende plaats is dit, zei hij, ‘dit is niets
anders dan het huis van God, dit moet de poort
van de hemel zijn!’

(GENESIS XXVill 10-12,16-17)

S: Toen de bediende van Elisa de volgende
morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij
dat de stad omsingeld was door een leger met
strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we
beginnen, heer? riep hij uit. Zijn meester
antwoordde: "Wees niet bang, wij zijn met meer
dan zij." En hij bad: 'HEER, open zijn ogen en laat

[19]



open his eyes, that he may see. And the LORD
opened the eyes of the young man; and he saw:
and, behold, the mountain was full of horses and
chariots of fire round about Elisha.

{2 KINGS VI 15-17)

Choir: Elisha! Elisha!

S: And is there care in heaven? and is there love
In heavenly spirits to these creatures base,

That may compassion of their evils move?

There is: else much more wretched were the case
Of men than beasts.

But O th'exceeding grace

Of highest God, that loves his creatures so,

And all his works with mercy doth embrace,
That blessed Angels he sends to and fro,

To serve to wicked man, to serve his wicked foe.
How oft do they their silver bowers leave,

To come to succour us, that succour want?

How oft do they with golden pinions cleave

The flitting skies, like flying Pursuivant,

Against foul fiends to aid us militant?

They for us fight, they watch and duly ward,
And their bright Squadrons round about us plant,
And all for love, and nothing for reward:

O why should heavenly God to men have such
regard?

(EDMUND SPENCER, 1552-1599}

S: It was the rebel angel, Lucifer who fell from
heaven, that tempted Eve in the garden, and
brought darkness and death into our world.

It was Gabriel, the light of God, who brought the
promise to Mary, and so restored life and light to
mankind.

{R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

Choir: Hail, Mary!

S: And in the sixth month the angel Gabriel was
sent from God unto a city of Galilee, named
Nazareth, to a virgin espoused to a man whose
name was Joseph, of the house of David; and
the virgin's name was Mary. And the angel came
in unto her, and said, Hail, thou that art highly
favoured, the Lord is with thee: blessed art thou
among women,

And, behold, thou shalt conceive in thy womb,

het hem zien. De HEER opende Elisa's knecht de
ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden
met paarden en wagens van vuur, die Elisa
omringden.

{2 KONINGEN VI 15-17)

Koor: Elisa, Elisal

S: Enis er zorg in de hemel? En is er liefde in
hemelse geesten voor deze lage schepsels, die
mededogen wekt met hun slechte daden?
Jawel, anders waren mensen slechter af dan
dieren.

Maar de ongeévenaarde genade van de hoogste
God, die Zijn schepsels zo mint, en al Zijn werken
met barmhartigheid omringt, dat Hij heilige
engelen op en neer stuurt om de zondige mens
te dienen, zijn zondige vijand te dienen.

Hoe vaak verlaten zij hun zilveren priélen, om ons
te hulp te komen als wij hulp behoeven?

Hoe vaak doorklieven ze met gouden wieken de
vluchtige hemel, als een vliegende heraut,
strijdbaar om ons tegen kwade geesten te
helpen?

Ze vechten voor ons, zij waken en beschermen
ons punctueel, en stellen hun stralende troepen
rondom ons op, dat alles uit liefde en niet om
gewin: Ach, waarom zou de hemelse God de
mens zo hoog achten?

(EDMUND SPENCER, 1552-1599)

S: Het was de opstandige engel, Lucifer die uit
de hemel viel, die Eva verleidde in de hof, en
duisternis en dood in de wereld bracht.

Het was Gabriél, Gods licht, die de belofte aan
Maria bracht en daarmee leven en licht voor de
mensheid herstelde.

{R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

Koor: Wees gegroet Marial

S: In de zesde maand zond God de engel Gabriél
naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Het meisje
heette Maria. Gabriél ging haar huis binnen en
zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer
is met je.

Luister, je zult zwanger worden en een zoon
baren, en je moet hem Jezus noemen.’
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and bring forth a son, and shalt call his name
Jesus.

And Mary said, Behold the handmaid of the Lord;
be it unto me according to thy word. And the
angel departed from her.

(LUKE | 26-28,31,38)

IV. CHRIST, THE FAIR GLORY

Choir and soloists: Christ the fair glory of the
holy Angels, thou who hast made us, thou who
o'er us rulest, grant of thy mercy unto us thy
servants steps up to heaven,

Send thy Archangel, Gabriel, the mighty, herald
of heaven, may he from us mortals spurn the old
serpent, watching o'er the temples where thou art
worshipped. May the blest Mother of our God
and Saviour, may the assembly of the Saints in
glory, may the celestial companies of Angels ever
assist us.

(ASCRIBED TO RABAMUS MAURUS, TRANSLATED BY ATHELSTAN
RILEY)

S: Angels came to minister to Jesus, who was
among his friends as one that served. They
succoured him after his temptation; and when

he endured the agony in the garden, they
strengthened him. The angels glorified his birth;
and when he comes again to judge the world,

all the holy angels will accompany the Son of
Man. They are his witnesses before whom he will
acknowledge those who confess him before men.
And those who do wrong to the childlike and
simple must beware of their angels who do always
behold the face of the Father which is in heaven.
(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

S: | go from earth to heaven, a dim uncertain
road, a houseless pilgrim through the world unto
a sure abode:

while evermore an Angel goes with me day and
night, a ministering spirit from the land of light,
my holy fellow-servant, sent to guide my steps
aright.

(CHRISTINA ROSSETTI, 1830-1894)

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de
engel haar weer alleen.

(LUCAS | 26-28,31,38)

IV. CHRISTUS, DE WARE TROTS

Koor en solisten: Christus, de ware trots van de
heilige engelen, Gij die ons maakte, Gij die over
ons heerst, gun uit uw genade voor ons uw
dienaren een trap naar de hemel.

Zend uw aartsengel, Gabriél, de machtige, bode
van de hemel, laat hem voor ons stervelingen de
oude slang vertrappen, terwijl hij waakt over de
tempels waar Gij wordt aanbeden.

Laat de gezegende Moeder van onze God en
heiland, laat de verzamelde heiligen in hun
luister, laat de hemelse gezelschappen van
engelen ons eeuwig bijstaan.

(TOEGESCHREVEN AAN RABAMUS MAURUS, ENGELSE VERTALING
VAN ATHELSTAN RILEY)

S: Engelen kwamen Jezus bijstaan, die onder zijn
vrienden was als iemand die diende. Zij hielpen
hem na zijn verleiding en toen hij de kwelling in
de hof onderging gaven ze hem kracht. De
engelen bezongen zijn geboorte, en als hij
terugkomt om de wereld te oordelen zullen alle
heilige engelen de Mensenzoon begeleiden. Zij
zijn de getuigen voor wie hij degenen zal
erkennen die hem bij de mensen erkennen. En
wie de kinderlijken en armen van geest onrecht
aandoen moeten beducht zijn voor hun engelen
die immers altijd het gezicht aanschouwen van de
Vader die in de hemel is.

(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

S: Ik ga van de aarde naar de hemel, een duister,
onzeker pad, een dakloze pelgrim door de
wereld op weg naar een zeker verblijf:

terwijl voortdurend een engel me dag en nacht
begeleidt, een helpende geest uit het land van
licht, mijn heilige mede-dienaar, gezonden om
mij op het rechte pad te houden.

(CHRISTINA ROSSETTI, 1830-1894)
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And as it was in the beginning, so shall it be in the
end. Once more darkness shall rise to overwhelm
light, and the light shall triumph.

(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

V. WAR IN HEAVEN

Choir: And there was war in heaven: Michael and
his angels fought against the dragon; and the
dragon, the dragon fought and his angels, and he
prevailed not; nor was their place found any more
in heaven. And the great dragon was cast out, that
old serpent, called the Devil, and Satan, which
deceiveth the whole world: He was cast out into
the earth, and his angels were cast out with him.
And after these things | saw another angel come
down from heaven, having great power; and the
earth was lightened with his glory.

And death and hell were cast out into the lake of
fire.

(REVELATION X1l 7-9, XVIll 1, XX 14)

En zoals het was in het begin, zo zal het zijn aan
het eind. Nogmaals zal duisternis opkomen om
het licht te overweldigen, en het licht zal
overwinnen.

(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

V. OORLOG IN DE HEMEL

Koor: Toen brak er oorlog uit in de hemel.
Michaél en zijn engelen bonden de strijd aan met
de draak. De draak en zijn engelen boden
tegenstand, maar werden verslagen; sindsdien is
er voor hen in de hemel geen plaats meer.

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is
de slang van weleer, die duivel of Satan wordt
genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen
met zijn engelen werd hij op aarde gegooid.
Hierna zag ik een andere engel uit de hemel
neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister
verlichtte de aarde.

Toen werden de dood en het dodenrijk in de
vuurpoel gegooid.

(OPENBARING XII 7-9, XVIll 1, XX 14)

PART THREE: ANGELS IN COMMON LIFE,
AND AT OUR DEATH

VI. HEAVEN IS HERE

Soprano: Heaven is here and the angels of
Heaven.

Choir: It is given to them to guard, guide, warn
and conduct us on earth.

Many winged, many eyed, mighty in love, they
stand watch at our birth, stand watch at our
death, Bringing us along the road, bringing us
peace, bringing us brotherhood.

Ear may not hear, eye may not see, but about us,
around us, in town and in temple, at our work,
at our play, as a cloud, as a light, in the night, in
the day the angels assemble, praying, fighting,
singing, rejoicing, for you, for me, for all the
children of God.

(ANONYMOUS)

DEEL DRIE: ENGELEN IN HET DAGELIJKS
LEVEN EN BIJ ONZE DOOD

VI. DE HEMEL IS HIER

Sopraan: De hemel is hier en de engelen van de
hemel.

Koor: Hun taak is het ons te beschermen, te
leiden, te waarschuwen en te sturen op aarde.
Met hun vele vleugels en vele ogen, machtig in
hun liefde, waken ze bij onze geboorte, waken ze
bij onze dood. Zij brengen ons langs de weg,
brengen ons vrede, brengen ons broederschap.
Misschien hoort geen oor hen, misschien ziet
geen oog hen, maar bij ons, rondom ons, in de
stad en in de tempel, bij ons werk, bij ons spel,
als een wolk, als een licht, ‘s nachts en overdag,
komen de engelen samen, biddend, strijdend,
zingend, zich verheugend, voor u, voor mij, voor
al Gods kinderen.

(ANONIEM)
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S. ... suppose that over Ludgate Hill the sky had
indeed suddenly become blue instead of black;
and that a flight of twelve angels, ‘covered with
silver wings, and their feathers with gold,’ had
alighted on the cornice of the railroad bridge,

as the doves alight on the cornices of St. Mark’s
at Venice; and had invited the eager men of
business below, in the centre of a city confessedly
the most prosperous in the world, to join them
for five minutes in singing the first five verses of
such a psalm as the 103rd - 'Bless the Lord, oh

my soul, and all that is with me,’ (the opportunity
now being given for the expression of their most
hidden feelings) ‘all that is within me, bless his
holy name, and forget not all His benefits.’ Do you
not even thus, in mere suggestion, feel shocked at
the thought, and as if my now reading the words
were profane? And cannot you fancy that the
sensation of the crowd at so violent and strange
an interruption of traffic, might be somewhat

akin to... the feeling attributed by Goethe to
Mephistopheles at the song of the angels:
'Discord | hear, and intolerable jingling?’

[JOHN Ruskin, 1819-1900)

Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars!-
The drift of pinions, would we hearken,
Beats at our own clay-shuttered doors.

The angels keep their ancient places-
Turn but a stone and start a wing!
"Tis ye, 'tis your estranged faces,
That miss the many-splendored thing.

Yea, in the night, my Soul, my daughter,
Cry--clinging to Heaven by the hems;
And lo, Christ walking on the water,
Not of Genesareth, but Thames!
(FRANCIS THOMPSON, 1859-1907)

There are those, not only Christians, but men of
many different faiths, who believe that the world
we see is but a cloak of the invisible; that flowers
and rivers and mountains, and the very stars

S. ... veronderstel dat de hemel boven Ludgate
Hill inderdaad plotseling blauw was geworden in
plaats van zwart, en dat een schare van twaalf
engelen, 'bedekt met zilveren vleugels en hun
veren met goud', bovenop de spoorbrug was
neergestreken, zoals de duiven neerstrijken op
de kroonlijsten van de San Marco in Venetig, en
dat ze de nijvere zakenlieden daarbeneden in het
centrum van een stad die erkend de meest
welvarende ter wereld is, hadden uitgenodigd
om vijf minuten lang de eerste vijf regels met hen
mee te zingen van bijvoorbeeld psalm 103 ‘Prijs
de heer, mijn ziel, prijs, mijn hart (dat nu de kans
krijgt om de meest verborgen gevoelens te
uiten), Zijn heilige naam. Prijs de heer, mijn ziel,
vergeet niet één van Zijn weldaden’. Voelt u zich
dan niet alleen al met deze suggestie geschokt
bij die gedachte, alsof het blasfemisch is dat ik
deze woorden nu voorlees? En kunt u zich niet
voorstellen dat het gevoel van de mensen-
menigte bij zo'n krachtdadige en vreemde
onderbreking van het verkeer iets is wat enigszins
verwant is aan... het gevoel dat Goethe aan
Mefistofeles toeschrijft bij de zang van de
engelen: "Wanklank hoor ik, een onverdraaglijk
gejengel'?

(JOHN RUSKIN, 1819-1900}

Niet waar de draaiende stelsels verduisteren
En waarop ons verlamd begrip zich richt! -
Kloppen de vleugelwieken, zo we luisterden,
Aan onze met klei geblindeerde deuren,

De engelen behouden hun aloude plaats:

Keer maar een steen om en er fladdert iets weg!
Gij zijt het, het is uw vervreemde gelaat,
Waaraan het luisterrijke beeld ontgaat.

Ja, in de nacht, mijn Ziel, mijn dochter,
Schreeuw - klamp je vast aan de hemelzoom;
En zie: Christus loopt over het water,

Niet van Gennesaret, maar van de Theems!
(FRANCIS THOMPSON, 1859-1907)

Er zijn mensen, niet alleen christenen, maar
mensen van verschillende geloofsovertuigingen,
die geloven dat de wereld die wij zien slechts een
mantel van het onzichtbare is, dat bloemen en
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themselves, all have their guardian spirits.
(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

Vil. A THOUSAND GLEAMING FIRES

Tenor: A thousand thousand gleaming fires
seem'd kindling in the air; a thousand thousand
silvery lyres resounded far and near.

Me thought the very breath | breath'd was full
of sparks divine, and all my heather couch was
wreath'd by that celestial shine.

And while the wide earth echoing rung to their
strange minstrelsy, the little glittering spirits sung,
or seem'd to sing, to me:

‘O mortal! Mortal! Let them die, let time and
tears destroy, that we may overflow the sky with
universal joy!

"To thee the world is like a tomb, a desert’s naked
shore; to us, in unimagin'd bloom it brightens
more and more.

‘And could we lift the veil and give one brief
glimpse to thine eye, thou wouldst rejoice for
those that live, because they live to die!’

The little glittering Spirits sung,

Or seem'd to sing, to me.

(EMILY BRONTE, 1818-1848)

S: In the reign of Queen Victoria lived a priest,
who was occasionally granted a vision of the
unseen witnesses who surround us. One of this
man's sons told me of a remarkable experience
his father had.

One summer day he was walking along a country
road which led, over a bridge, to a small town. As
he approached the curve of the road that led to
the bridge, he heard a confused shouting, and the
noise of a horse’s hoofs. He turned the corner and
saw that a butcher’s cart, driverless, was hurtling
down the hill towards the bridge, drawn by its
terrified and stampeding horse. Just as the horse
and cart approached the bridge, a young boy,
whose parents lived in the toll-cottage, ran out of

rivieren en bergen, en ook de sterren zelf,
allemaal hun eigen beschermgeest hebben.
(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

Vii. DUIZEND MAAL DUIZEND STRALENDE
VUREN

Tenor: Duizend maal duizend stralende vuren
leken in de lucht te ontbranden; duizend maal
duizend zilveren lieren weerklonken veraf en
dichtbij.

Mij leek zelfs de lucht die ik ademde vol
goddelijke vonken, en mijn heidebed werd
volledig door dat hemelse schijnsel omkranst.
En terwijl de wijde wereld weergalmde van hun
vreemde gezangen, zongen de kleine
schitterende geesten voor mij of leken ze te
zingen:

'Oh, sterveling! Sterveling! Laat hen sterven,
vernietig tijd en tranen, dan kunnen wij de hemel
overstromen met alomvattende vreugde!

Voor u is de wereld een graf, de onbegroeide
kust van een woestijn; voor ons wordt zij in
onvoorstelbare bloei steeds stralender.

Konden wij de sluier maar oplichten en u er een
korte blik op gunnen, dan verheugde u zich voor
hen die leven, want zij leven om te sterven!’

De kleine schitterende geesten zongen voor mij
of leken voor mij te zingen.

(EMILY BRONTE, 1818-1848)

S: Tijdens het bewind van koningin Victoria
leefde er een priester die af en toe een blik
vergund was op de ongeziene getuigen die ons
omringen. Een van de zonen van deze man
vertelde me over een opmerkelijke ervaring die
zijn vader eens had gehad.

Op een zomerdag liep hij op een landweg die
over een brug naar een klein dorp voerde. Dicht
bij de bocht in de weg die naar de brug leidde,
hoorde hij verward geschreeuw en het geluid van
paardenhoeven. Hij ging de hoek om en zag een
slagerskar die zonder voerman de heuvel
afdenderde naar de brug, achter het angstige, op
hol geslagen paard aan. Juist toen het paard en
de kar vlak bij de brug waren, rende een kleine
jongen, wiens ouders in het tolhuis woonden, het
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the gate directly in the way of the runaway. The
old priest looked in horror, still hurrying towards
the bridge, and shouting a warning to the child.
Then as he gazed he saw, clear in the sunlight,

a figure clad in light, and with an incredible
atmosphere of brightness. The figure stooped,
gathered the child in his arms, looking down

on to the delighted and laughing face. Then, as
swiftly as it had come, the vision passed; there
was the wreck of the cart against the buttress of
the bridge, the stayed and panting horse, and, in
the road, a silent motionless figure, with dirty and
bloodstained clothes and the mark of the horse's
hoof on his forehead.

VIII. FUNERAL MARCH FOR A BOY

S: Whether the vision was that of the child’s
guardian angel, or of the Angel of Death, the old
priest did not know. All he knew with unspeakable
certainty, was, that it was well with the child.

(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

S: Golden-winged, silver-winged, winged with
flashing flame, such a flight of birds | saw, birds
without a name:

Singing songs in their own tongue - song of
songs - they came.

On wings of flame they went and came with a
cadenced clang: their silver wings tinkled, their
golden wings rang; the wind it whistled through
their wings where in heaven they sang.

Where the moon riseth not nor sun seeks the
west, there to sing their glory which they sing at
rest, there to sing their love-song when they sing
their best: not in any garden that mortal foot hath
trod, not in any flowering tree that springs from
earthly sod, but in the garden where they dwell,
the Paradise of God.

(CHRISTINA ROSSETTI, 1830-1894)

hek uit, precies in de baan van het op hol
geslagen paard. De oude priester zag het met
ontzetting gebeuren. Hij holde naar de brug en
schreeuwde een waarschuwing naar het kind. Op
dat moment zag hij, helder in het zonlicht, een
figuur die in licht gehuld was en een
onvoorstelbare luister uitstraalde. De figuur boog
zich voorover, nam het kind in zijn armen en keek
neer op het opgetogen en lachende gezichtje.
Toen verdween het visioen, even plotseling als
het was gekomen; er waren slechts het wrak van
de wagen tegen een pijler van de brug, het tot
stilstand gekomen, hijgende paard, en op de
weg een stille, roerloze figuur, met vuile,
bloedbevlekte kleding en de afdruk van de
paardenhoef op zijn voorhoofd.

Viil. TREURMARS VOOR EEN JONGEN

S: Of het een visioen was vah de beschermengel
van het kind of van de engel des doods wist de
oude priester niet. Hij wist alleen met onwrikbare
zekerheid, dat alles goed was met het kind.

(R. ELLIS ROBERTS, 1879-1953)

S: Met gouden vleugels, zilveren vleugels,
vleugels als vlammend vuur, zo zag ik een zwerm
vogels, vogels zonder naam:

Liederen zingend in hun eigen taal - lied der
liederen — kwamen ze aan.

Op vleugels van vuur kwamen en gingen zij met
een ritmische galm: hun zilveren vleugels
tinkelden, hun gouden vleugels rinkelden; de
wind floot door hun vleugels als ze in de hemel
zongen.

Waar de maan niet opgaat noch de zon het
westen zoekt, daar zingen ze hun loflied dat ze
zingen als ze rusten, daar zingen ze hun
liefdeslied als ze naar beste vermogen zingen:
niet in een tuin door mensen ooit betreden, niet
in een bloeiende boom die uit aardse bodem
groeit, maar in de hof waarin zij wonen, het
Paradijs van God.

{CHRISTINA ROSSETTI, 1830-1894)
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IX. WHO SO DWELLETH UNDER THE DEFENCE
OF THE MOST HIGH

Choir: Who so dwelleth under the defence of the
most High: shall abide under the shadow of the
Almighty.

For thou, Lord, hope:

thou hast set thine house of defence very high.
There shall no evil happen unto thee: neither shall
any plague come nigh thy dwelling.

For he shall give his angels charge

over thee: to keep thee in all thy ways.

They shall bear thee in their hands:

that thou hurt not thy foot against a stone.

Thou shalt go upon the lion and adder, the young
lion and adder shalt thou tread under thy feet.
For he shall give his angels charge over thee:

to keep thee in all thy ways.

(PSALM 91 vv 1, 9-13)

IX. WHO SO DWELLETH UNDER THE DEFENCE
OF THE MOST HIGH

Choir: Who so dwelleth under the defence of the
most High: shall abide under the shadow of the
Almighty.

For thou, Lord, hope:

thou hast set thine house of defence very high.
There shall no evil happen unto thee: neither shall
any plague come nigh thy dwelling.

For he shall give his angels charge

over thee: to keep thee in all thy ways.

They shall bear thee in their hands:

that thou hurt not thy foot against a stone.

Thou shalt go upon the lion and adder, the young
lion and adder shalt thou tread under thy feet.
For he shall give his angels charge over thee: to
keep thee in all thy ways.

(PSALM 91 W 1, 9-13)

S: Farewell, green fields and happy groves,
where flocks have took delight,

where lambs have nibbled,

silent moves the feet of Angels bright:
Unseen they pour blessing

and joy without ceasing,

on each bud and blossom,

and each sleeping bosom.

IX. WIE IN DE BESCHUTTING VAN DE
ALLERHOOGSTE WOONT

Koor: Wie in de beschutting van de Allerhoogste
woont en overnacht in de schaduw van de
Ontzagwekkende.

U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen,

Je voet zul je niet stoten aan een steen.
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

(PSALM 91 W 1, 9-13)

IX. WIE IN DE BESCHUTTING VAN DE
ALLERHOOGSTE WOONT

Koor: Wie in de beschutting van de Allerhoogste
woont en overnacht in de schaduw van de
Ontzagwekkende.

U bent mijn toevlucht, Heer .

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen,

Je voet zul je niet stoten aan een steen,
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

(PSALM 91wV 1, 9-13)

S: Vaarwel, groene velden en gelukkige bossen:
waar kuddes vreugde hebben gevonden, waar
lammeren hebben gepeuzeld, gaan zacht de
voeten van stralende engelen:

Ongezien gieten ze zegeningen en onafgebroken
vreugde over elke knop en bloesem, over elke
slapende boezem.
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When wolves and tygers howl for prey,
they pitying stand and weep;

seeking to drive their thirst away,

and keep them from the sheep,

but if they rush dreadful,

the angels most heedful,

receive each mild spirit,

new worlds to inherit.

(WILLIAM BLAKE, 1757-1827)

X. THERE CAME OUT ALSO AT THIS TIME

S: There came out also at this time to meet them,
several of the King's trumpeters, clothed in white
and shining raiment, who, with melodious noises,
and loud, made even the heavens to echo with
their sound.

These trumpeters saluted Christian and his fellow
with ten thousand welcomes from the world; and
this they did with shouting and sound of trumpet.

This done, they compassed them round on

every side; some went before, some behind, and
some on the right hand, some on the left (as it
were to guard them through the upper regions,)
continually sounding as they went, with melodious
noise, in notes on high; so that the very sight was
to them that could behold it, as if heaven itself
was come down to meet them...

And now were these two men, as it were, in
heaven, before they came at it, being swallowed
up with the sight of angels, and with hearing of
their melodious notes.

{JOHN BUNYAN, 1628-1688)

S: But they which shall be accounted worthy to
obtain that world, and the resurrection from the
dead, neither marry, nor are given in marriage:
Neither can they die any more: for they are equal
unto the angels; and are the children of God,
being the children of the resurrection.

{LUKE XX 35-36)

S: | think they laugh in heaven. | know last night
| dreamed | saw into the garden of God, where
women walked whose painted images | have seen

Als wolven en tijgers janken om prooi, staan ze
vol deernis en wenen, verlangend hun bloeddorst
te verdrijven en hen bij de schapen weg te
houden, maar als zij angstaanjagend snel
aanvallen, zullen de engelen uiterst behoedzaam
elke milde geest ontvangen, om nieuwe
werelden te beérven,

(WILLIAM BLAKE, 1757-1827)

X. TOEN KWAMEN HEN OOK VERSCHEIDENE

S: Toen kwamen hen ook verscheidene van des
Konings trompetters tegemoet, allen bekleed
met een wit en blinkend gewaad; zij deden met
muzikale en luide stemmen de hemel
weergalmen,

Deze trompetters groetten Christen en zijn
metgezel met gejuich en met het geluid van de
bazuinen, zeggende: "Welkom van de wereld,
wel tot tienduizend malen.”

Nadat dit gedaan was, omringden zij hen van alle
kanten; sommigen gingen voor, anderen achter,
sommigen rechts, anderen links (als waren zij hun
lijffwacht door de bovenste streken van de lucht)
gedurig juichende met een muzikaal geluid en op
zeer hoge toon, zodat enkel het gezicht hiervan
voor degenen, die het zien konden, was, alsof de
hemel zelf was neergedaald en hen tegemoet
kwam...

Nu waren deze twee mannen als het ware al in de
hemel eer zij er nog waren, als verrukt en
opgetogen door het gezicht van de engelen en
het horen van hun muzikale stemmen.

(JOHN BUNYAN, 1628-1688; VERT. THEOLOGIENET.NL)

§: Maar wie waardig bevonden is deel te krijgen
aan de komende wereld en aan de opstanding
van de doden, huwt niet en wordt niet
uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven,
want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van
God, omdat ze deel hebben aan de opstanding.
(LUCAS XX 35-38)

S: Ik denk dat ze in de hemel lachen. Ik weet dat
ik afgelopen nacht droomde dat ik Gods tuin in
keek, waar vrouwen wandelden wier
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with candles round them in the church.

They bent this way and that, one to another,
playing; and over the long golden hair of each
there floated like a ring of fire which when she
stooped stooped with her, and when she rose
rose with her.

Then a breeze flew in among them, as if a window
had been opened in heaven for God to give His
blessing from, before this world of ours should
set; (for in my dream | thought our world was
setting, and the sun flared, a spent taper;) and
beneath that gust the rings of light quivered like
forest-leaves.

Then all the blessed maidens who were there
Stood up together, as it were a voice that called
them; and they threw their tresses back, and
smote their palms, and all laughed up at once, for
the strong heavenly joy they had in them to hear
God bless the world.

(DANTE GABRIEL ROSSETTI, 1828-1882)

XI. YE WATCHERS AND YE HOLY ONES

S: O ye Angels of the Lord, bless ye the Lord:
Praise him and magnify him for ever.

Choir and soloists: Ye watchers and ye holy ones,
Bright Seraphs, Cherubim and Thrones, Raise the
glad strain, Alleluya!

Cry out Dominions, Princedoms,

Powers, Virtues, Archangels, Angels’ choirs,
Alleluya!

O higher than the Cherubim, more glorious than
the Seraphim, lead their praises, Alleluya!

Thou Bearer of th'eternal Word, Most gracious,
magnify the Lord, Alleluyal

O friends, in gladness let us sing, supernal
anthems echoing: Alleluya, Alleluya!

To God the Father, God the Son, And God the
spirit, Three in One, Alleluya! Amen!

Heaven is here and the angels of Heaven.
Amen!
(ATHELSTAN RILEY, 1858-1945)

geschilderde portret ik omringd door kaarsen in
de kerk heb gezien.

Zij bogen zich nu de ene dan de andere kant op,
naar elkaar toe, in een spel; en boven het lange
gouden haar van elk zweefde iets als een ring van
vuur die meeboog als zij voorover bogen, en mee
omhoogkwam als ze rechtop gingen staan.

Toen golfde er een briesje tussen hen in, alsof er
in de hemel een venster werd geopend waardoor
God Zijn zegen kon geven voordat onze wereld
zou vergaan (want in mijn droom dacht ik dat
onze wereld verging en de zon flakkerde, een
dovende kaars) en onder die windvlaag trilden de
lichtkransen als boombladeren.

Toen gingen al die heilige vrouwen die daar
waren bij elkaar staan, alsof het een stem was die
hen riep; en ze wierpen hun vlechten naar achter
en klapten in hun handen, en ze begonnen
allemaal meteen te lachen door die grote
hemelse vreugde die ze ervoeren toen ze God de
wereld hoorden zegenen.

(DANTE GABRIEL ROSSETTI, 1828-1882)

XI. GIJ WACHTERS EN GlJ HEILIGEN

S: Gij engelen van de Here, zegen de Here: prijs
hem en verheerlijk Hem voor altijd.

Koor en solisten: Gij wachters en gij heiligen,
stralende serafijnen, cherubijnen en tronen: zing
de blijde melodie: Halleluja!

Roep het uit, domeinen, vorstendommen,
machten, edelen, aartsengelen, aartsengelkoren:
Hallelujah!

Hoger dan de cherubijnen, luisterrijker dan de
serafijnen, stuur hun lofzangen, Halleluja!

Gij drager van het eeuwige Woord, vol van
genade, verheerlijk de Heer: Halleluja!
Vrienden, laten wij vreugdevol zingen, hemelse
hymnen die weerklinken: Halleluja, Halleluja!
Voor God de Vader, God de Zoon en God de
Geest, drie in één: Halleluja! Amen!

De hemel is hier en de engelen van de hemel.
Amen!
(ATHELSTAN RILEY, 1858-1945)
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In het concert zongen mee:

Sopranen

Patty Adelaar, Renate Babeliowsky, Nienke Barbiers, Gerie Battjes, Nel Bouwmeester, Laura van Broekhoven,
Ingrid Dam, Kaat Deprez, Willy Elfferich, Netty Figaroa, Carla Gerbrands, Margit Gill, Marja Groot,

Adry Hoevenaars, Plony Hoogenboom, Willy de Lang, Elzelina van Lent, Margret van der Maarel,

Alie Notenboom, Nicole Potters, Anita Rocchi, Willy Schats, Tineke Schoonakker, Tynke Siegersma,

Jolanda Verweij, Laura Warreman, Josien Woudstra, Joke van Zanten.

Alten

Marike van Balen, Nanda Bannink, Joyce Beumer, Joke Bruinzeel, Mirjam de Bruyn, Corry Buijs, Diet Draisma,
Loekie ten Have, Nelli van der Hoek, Reina Hollestelle, Riet de Jager, Agnes de Jong, Nel Kemp,

Mieke van der Kuij, Marian van Loenen, Flora Lubbe, Adéle Nieuweboer, Christien Rodenburg,

Hannah Romeyn, Wies Rood, Bea van Schie, Corry Unger, Marga Vintges, Anne Michelle Wiersma,

Susanne Wilmer, Netty Zegers, Mireille Zwaan.

Tenoren
Arie van den Bergh, Jaap Boon, Bert van den Braak, Hans Geers, Kees de Graaff, Gerard van der Kroon,
Luuc Mergler, Arie Jan Olree, Sander Siebenga, Embert van Tilburg, Ron Wesenbeek, Evert Woudstra.

Bassen

Jurjen Battjes, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Faas Groot, Cees den Hertog, Gerard Hollestelle, André Huijben,
Gerben Joustra, Pieter Kruit, Rob te Lintel Hekkert, Jan Edo Otten, Aren Roetman, Pieter de Ruyter, Kees
Smilde, Willibrord Smit, Mart van der Valk, Ton Vermeulen, Jan Vroonhof.
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BIERALLTS
DE KLOMP

Binnenwatersloot 5
2611 BJ Delft
015-2123810

Dagelijks geopend van 16.00 -1.00 uur.
Vrijdag en zaterdag van 16.00 -2.00 uur.

info@bierhuisdeklomp.nl
www.bierhuisdeklomp.nl

Marja Groot Pedicure
voor bevreden voeken




Wordt donateur !

Om de prachtige oratoriummuziek te kunnen blijven uitvoeren, is financiéle ondersteuning hard nodig.
Cantarella vraagt u daarom om voor een minimumbedrag van €25,- per jaar donateur te worden.

Als donateur krijgt u 20% korting op toegangskaarten.

Vul onderstaande strookje in en stuur dit aan: F. Groot, Voordijkshoorn 57, 2635 KL Den Hoorn.

Of ga op onze website naar www.cantarella-zingt.nl/wie zijn wij/steun het koor en download het
formulier. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de penningmeester van Cantarella te Delft,
giro 311645.

Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning!

Ja, ik word donateur van Cantarella!
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Adres:

Tl GIOON: i email

Ik maak jaarlijks .............. euro over van mijn giro/bankrekening

COLOFON Dit programmaboekje is een uitgave van ZOV Cantarella.
Tekst: ZOV Cantarella. Teksten van A Company of Heaven geselecteerd door R. Ellis
Roberts (1879-1953). De vertaling hiervan is verzorgd door Patty Adelaar. Voor de
Bijbelfragmenten is de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 gebruikt.
Vormgeving: P& ontwerp, Maasland

Drukwerk: Druk. Tan Heck, Delft
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EUNINGER

haagland delft kerketuinen zoetermeer

Scootmobielen en elektrische fietsen van Preuninger.
Al jaren het vertrouwde adres voor uw mobiliteit.

Maak een afspraak met D. La Haye voor een proefrit.

TESTWINNAAR
TATSEA 1) FEEVRERE Eboua EEE01

Laan van Waalhaven 417 te Ypenburg:
070-3073950 of 06-23543323 www.preuninger.nl

T’ai-chi-ch’uan - Chi Nengg Qigong
I@Oﬁ Qigong — Holistische stoelmassage

Chi massage — Coaching & bedrijfstraining

Via vloeiende inspanning
bewust ontspanning creéren
en in je element komen

Stromend Bewegerv

Karin en Swie Yap

Voor informatie bel 015 — 2617 998 of zie WWW.Stromendbewegen.nl
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toriumvereniging
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aanvang: 20.15 uur

WWW.CANTARELLA-ZINGT.NL



Cantarella op 28 oktober

in ‘bemelse’sﬁzren

Opvrijdag 28 oktobervoert Cantarella
twee werken uit: het negentiende-
eeuwse Requiem in D-moll van Anton
Bruckner en het twintigste-eeuwse
The Company of Heaven van Benjamin
Britten. RBO Sinfonia en organist Eric
Koevoets begeleiden het koor, Hieke
Meppelink (sopraan), Carla Lana (alt),
Julian Hartman (bas) en Frank Fritschy
(tenor). Dirigent is Johan Sonneveld.

Het Requiem van Bruckner uit 1849 was het
eerste grote werk voor koor, orkest en solisten
van deze Duitse componist. Het stuk heeft
een prachtige klankkleur en past goed in de
rijke traditie van koorwerken van 18e en 19e-
eeuwse Duitstalige componisten.

Britten componeerde The Company of Heaven
in 1937 voor een BBC radio-uitzending op 29
september, Sint Michaélsdag. De aartsengel
Michaél, aanvoerder van de hemelse heer-
scharen, is schutspatroon van de krijgslieden.
De eerste concertuitvoering was pas op 10

juni 1989 tijdens het Aldeburgh Festival.

Het werk is gebaseerd op een libretto dat
Britten samen met R. Ellis Roberts samen-
stelde uit Bijbelteksten, volksverhalen en
gedichten van Engelse dichters. Naast de
koordelen zijn er gesproken teksten. Zij ver-
tellen het verhaal over ‘het hemelse gezel-

schap’ (de engelen).

AN

zang- en oratoriumvereniging

CANTARELLA

Brittens werk kent zowel zeer vitale, leven-
dige delen als ingetogen, verstilde stukken.
Bijzonder is een ritmisch deel voor pauken,
strijkers, orgel en gesproken mannenkoor
waarin de strijd van Michaél met de duivel
(draak en slang) wordt verklankt. Het slot-
koor Ye watchers and ye holy ones (Halleluja)
is een mooi voorbeeld van Engelse kerkelijke
samenzang. Britten geeft daaraan echter wel

een geheel eigen invulling.

The Company of Heaven is een bijzonder werk.
Dit concert is een unieke kans om een uitvoe-

ring ervan bij te wonen.

PLAATS
Delft.

Raamstraatkerk, Raamstraat 78,

AANVANG 20.15 uur (zaal open 19.30 uur).

KAARTEN (voor aanvang bij de kerk €22,-,
voorverkoop €20,— en tot 18 jaar en 65+
€18,-) te reserveren bij muziekhandel Van
Buytene, bij de leden van Cantarella, of via
www.cantarella-zingt.nl.

A

Gemeente Delft
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